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http://www.detiid.nl/gemeentearchief
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Frans-Duitse oorlog (Ernst Zimmer)
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Aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw vijf minuten voor de aanslag op hun leven
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Slag bij Verdum
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Gemobiliseerde militairen voor het tramstation in Bolsward, 1914
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Het distributiebedrijf van Baarderadeel 
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(bron: archief Distributiebedrijf Baarderadeel)
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Een warm thuis in Bolsward: de kinderen uit Wenen 

 

(bron: ChatGPT)
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Een nieuwe start: de vlucht van de familie Dubeloy naar Hemelumer Oldeferd en Noordwolde  
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(bron: Bevolkingsregister Hemelumer Oldeferd en Noordwolde op www.allefriezen.nl)
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Het dagelijkse leven in Hennaarderadeel 
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Hoop op betere tijden bij de vissers uit Hindeloopen 

 

(bron: Friso, 12 mei 1917)
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“Misschien was het gewoon een foutje”;  bakker in IJlst fraudeert met witbrood 

 

(bron: Nieuwe Sneeker Courant, 18 mei 1918) 

https://periodieken.detiid.nl/issue/SNB/1918-05-18/edition/null/page/5?query=ijlst%20prox%20bakker
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Principes boven plicht: Pieter van der Veen’s uit Sneek moedige besluit tot dienstweigering 

 

(bron: Nieuwe Sneeker Courant, 25 maart 1916)
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De briefkaart is afkomstig uit de nalatenschap van burgemeester L. Rasterhoff van Sneek, die een grote bewondering had voor 
Van der Veen. 
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Vluchtelingen in Stavoren 

 

(bron: Nieuwe Sneeker Courant, 14 oktober 1914)
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‘De mijn aan den zeedijk’; hoe een buurtschap in Wonseradeel in een ruïne verandert 

(bron: ’Ver van het Fron’t; Friesland en Friezen in de Eerste Wereldoorlog, Kees Banga e.a.)
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Solidariteit in Oorlogstijd: Het Steuncomité van Workum 

 

(bron: Friso 29 augustus 1914)
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(bron: Friso 21 september 1918)
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De zwarte herfst van 1918 in Wijmbritseradeel 
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(bron: www.allefriezen.nl)
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https://www.wereldoorlog1418.nl/dominee-leendert-de-baan/Wie-naar-het-zwaard-grijpt%20zal-door-het-zwaard-vergaan.pdf
https://www.wereldoorlog1418.nl/dominee-leendert-de-baan/Wie-naar-het-zwaard-grijpt%20zal-door-het-zwaard-vergaan.pdf
http://www.oorlogsbronnen.nl/

